
Beleidsplan Stichting ShuvaIsrael NEDERLAND 2020-2025 
Overzichtelijk uitgewerkt volgens de richtlijnen van de belastingdienst voor anbi zaken,  
dus als volgt:  het werk dat de instelling doet ; de manier waarop de instelling geld werft; het beheer en de 

besteding van het vermogen van de instelling  

 

Aangepaste versie n.a.v. de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 – De aanpassing is na het slot van de versie 
van 30 november 2021  

 

  
 
INLEIDING  
De basis voor dit beleidsplan is gelegen in een oriëntatiereis naar Israël die september 2017 plaats vond en voor 
bestuurders Maasbach en Van der Weide bedoeld was inzicht te verkrijgen in de wortels van de organisatie nadat 
medeoprichter Eliezer Braun had gekozen voor andere partners - dan Shuva Israel Nederland - om zijn doel via Israel 
ondersteunende christenen steun te verkrijgen voor de bijbelgelovige Joodse specifiek niet-christelijke immigranten 
die zich in Samaria voortdurend vestigen.  
Eliezer Braun begon zogezegd als internationaal fondswerver voor een initiatief rond 2005 genomen door enkele 
Knesseth leden om het verlangen van christenen om de profetische beloften voor Samaria en geheel Israël in 
vervulling te zien gaan, door diezelfde christenen ook om steun te vragen om Joodse immigranten die zich in Samaria 
vestigen en die vaak over weinig middelen beschikken in hun keuze te bemoedigen met financiële en materiële 
steun. 
Deze christenen waartoe ook wij ons rekenen, als christen bestuurders van Shuva Israel Nederland, zien naar het 
voorbeeld van de stad Ariël en tal van andere vruchtbare locaties, zoals grote Joodse fabrieken waar Palestijnse 
arbeiders gezamenlijk met Joodse arbeiders onder gelijke arbeidsomstandigheden werken. Dat overal in Israël reeds 
lange tijd maar steeds vaker juist Palestijnse burgers gezegend zijn door de werkgelegenheid van Joodse projecten 
daaraan zou internationaal meer aandacht geschonken mogen worden. 
De zegen van de Joodse staat is vooral dat al haar inwoners, Jood en Palestijn in principe dezelfde rechten hebben in 
gebieden die vallen onder de Israelische jurisprudentie. Dat wordt weliswaar niet door allen zo ervaren.  
In ons perspectief is de lokale overheid te respecteren en heeft die de plichten Recht en Veiligheid te verschaffen 
aan alle bewoners, wie dan ook. Daarom bidden wij standaard voor de vrede van Jeruzalem en het welzijn van allen 
die in Israël wonen en geloven dat de komst van die Messias waarnaar vele Joden uitzien, samenvalt met de 
wederkomst van de ooit gekruisigde maar uit de dood opgestane Jezus. Met het initiatief van de voornoemde Eliezer 
Braun is de historische afstand tussen beide, Joden en Christenen nu bij de aanvang van de 21ste eeuw overbrugd in 
dit gezamenlijke doel dat Joden in het huidige Israël veilig en welvarend leven mogen, met name ook in Samaria ook 
Shomron genoemd.  
 
Keerpunt 2020  
Door de wereldwijde Corona uitbraak is voor de ogen van de hele wereld Israel koploper geworden in de aanpak van 
deze pandemie. Dat mag respect afdwingen. De praktische uitvoering van het werk van Stichting Shuva Israel 
Nederland kwam daardoor wel op achterstand. Met het onder controle krijgen van deze pandemie hopen wij snel 
inhaalslagen te mogen maken.  
 
VISIE – Mission Statement: We build, we gather, we strengthen 
Deze statement hanteerde oprichter Eliëzer Braun, maar het samenbrengen van de verloren Schapen van het Huis 
Israëls met de schapen die Jezus duidt als behorende tot een andere stal, verbindt Joden zowel als Christenen in dit 
streven. Eliëzer Braun heeft een boek uitgegeven waarin hij schrijft over de bijzondere rol van christenen voor het 
behoud van de Shomron voor Israël.  
Joden en Christenen samen actief in het uitoefenen van Barmhartigheid naar de wet en de profeten  is op zich een 
wonder waarnaar Paulus ook verlangd heeft. Met meer en meer Joden ontdekken ook Christenen verwantschap 
door het gemeenschappelijk geloof in Oudtestamentische beloften die wij ook kunnen herleiden naar de 

Bij een uitkijkpunt Syrische Grens Golan 2021 



nieuwtestimentische visie van de Jood Saulus van Tarsen.  Dat maakt de tijd waarin we leven unieker dan ooit 
tevoren. Dit is een revolutionaire en historische doorbraak. 
 

STRATEGIE - Onze inspanning is om Bijbelgetrouwe Christenen en Israëlisch Joodse organisatie(s) bijeen te brengen 
in het licht van de bijbelse profetieën. Er zijn meer dan 1.000 verwijzingen in relatie tot de profetiën dat het Joodse 
Volk weer bijeen gebracht zal worden in het Land Israël. Wij leven in een unieke tijdspanne van de geschiedenis. Wij 
zijn deel van Gods tijdsplan. Shuva Israel Nederland is een Israëlisch-Joodse organisatie, een bondgenootschap van 
Joden met Evangelische Christenen. Iedereen mag meedoen.  
Rellen toonden recent ook aan dat de nieuwsmedia niet meer om het feit heen konden dat er steden zijn waarin 
Palestijnen en Joden vreedzaam samenleven. De rellen brachten dat in beeld en konden die co-existentie niet 
verstoren. Dit is het gevolg van de economische ontwikkelingen.  
 
 
DOEL en WERKWIJZE  
Kortom wil Shuva Israel Nederland Joodse immigranten helpen hun bestaan op te bouwen op een plekje in deze 
weidse en woeste heuvels van de Shomron. Joden hebben als geen andere bewoners van het Midden Oosten altijd 
de woestijn tot bloei gebracht.  
 
1. ShuvaIsrael( SHUVA)zoekt Christenen die willen helpen met financiën vooral, behoefte nr. 1   
2. wil de link met OostEuropa Zending/Christian Care East West (OEZ/CCEW)gebruiken om christenen 
     uit dit netwerk te interesseren. 
3. wendt zich met de verkregen informatie tot het publiek in wat men welvaartsstaten noemt;  
4. SHUVA appelleert aan het mededogen van mensen en instellingen om te voorzien in de vanuit de noodgebieden 
gevraagde hulp, o.a.  door: 

a. Handtekeningacties indien mensenrechten geschonden worden;  
b. Sponsoring te vragen voor de lange termijn of eenmalig giften te werven;  
c. Evangelieprediking m.b.v. de links met het OT  en dat d.m.v. speeches, sketches en 

                   audiomateriaal ; 
d. Goederen en voedsel in te zamelen/c.q. aan te kopen ter verdeling onder behoeftigen; 

 
De kleinschaligheid van dit werk vanuit Nederland momenteel, hoewel op internationale basis tienduizenden 
christenen werken als van ShuvaIsrael steunen, brengt met zich mee dat dit geen zwaar uit te voeren beleidsplan is.  
Als men de hoofdlijn maar vast houdt. 
 
VERMOGEN en FINANCIEN 
Van Vermogensopbouw kan geen sprake zijn vooralsnog en alle middelen moeten worden ingezet voor de 
doelstelling. Giften worden nauwkeurig geregistreerd in een geavanceerd software programma en elk jaar wordt 
door een professioneel administrateur de jaarrekening samengesteld. 
 
  
Gepubliceerd 30 november 2021  
 
Aanpassingen Beleidsplan n.a.v. gebeurtenissen 7 oktober 2023 – gewelddadige massale infiltratie langs de GAZA 
grens door Hamas terroristen – moord en verkrachting en honderderd kidnappingen waarvan Israëlische burgers 
slachtoffer werden.  
 
Sinds deze vreselijke dag is in Israël zowel als Gaza niets meer dat nog aansluit op de positieve stemming van ons 
bericht van november 2021. Van de Bijbelpartij die in 2017 gepoogd werd op te richten is niets terecht gekomen. 
Christenen wereldwijd mobiliseren voor een vreedzame samenleving in de Shomron, lijkt nauwelijks nog 
haalbaar. Van enig Beleidsplan kan nauwelijks sprake zijn nu anno 2025.  
 
En indien ik tegen wil en dank toch een poging doe daartoe dan wil ik dat kort formuleren: 
Gezien het ontbreken van enig werkbaar-haalbaar alternatief is ons beleid onverminderd: Een vreedzame 
samenleving van Joden met niet Joodse volken in de regio is het enige zinvolle doel dat nagestreefd behoort te 
worden.  
 



Wij zijn onverminderd van mening en overtuiging dat Jezus Christus, ook wel Yeshuah Messiach genoemd, dit gaat 
verwezenlijken.  
Christenen wereldwijd lijken soms tegenover elkaar te staan in hun wedijver om liefde te tonen voor zowel Joden als 
niet-Joden. Het is erg verleidelijk dat men denkt iemand liefde te tonen door diens ‘partijdige’ opvattingen minstens 
aan te horen en deels over te nemen. Iemand kwam bij Jezus met een probleem over een erfenis. Jezus gaf aan dat 
hij niet gekomen was om in door hebzucht gedreven conflicten te bemiddelen. En eigenlijk gaat het bij de huidige 
escalaties in en rond Israël ten diepste om een erfgeschil. Een geschil dat men op het niveau van eerwraak wil 
beslechten. Op dit moment geldt het recht van de sterkste op vele fronten en ook dat heeft Jezus genoemd... wie zal 
in het huis van de sterke inbreken zonder eerst te zorgen nog sterker te zijn. 
 
Een evangelisch lied zegt ‘Niet de macht van wapenen... enz.’ Maar tegelijk past in de leer der apostelen dat een 
overheid ‘het zwaard niet tevergeefs draagt’. Een overheid moet orde en rust en veilgheid handhaven met ‘de sterke 
arm’. Treedt een overheid te zwak op, zoals mogelijk inzake dit probleem speelt, dan kan de uitkomst alleen maar 
zijn nog meer dood en geweld.  
 
Wij willen de beleidsnotie uitbreiding besluiten met deze prachtige profetie uit Israëls meest geliefde boek en ook 
wij christenen zeggen er amen op:  
 
Wij citeren uit Jesaja 25 vers 6 tm 9 
6 En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, 
een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7 En Hij zal 
op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt 
zijn. 8 Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten 
afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het 
gesproken. 9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou 
verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij 
geeft. 
 
Moge de simpele gedachte aan zo’n geweldige barbecue velen inspireren om dit in de huidige tijd dit 
idee al  toe te passen. Vooral omdat de profetie zo expliciet ALLE VOLKEN NOEMT... dat betekent dat 
ook inderdaad alle... Russen en Chinezen, jawel maar ook Jood en Arabier...  
 
Slotpleidooi: wij weten dat vergeving een sleutelwoord is voor contactherstel en herstel van samen leven. 
Een joodse man die ik ken werd na te zijn ontdaan van zijn orthodoxe kleed en zonder enig respect voor 
zijn geweldig hoed die hem werd afgenomen, naakt en met slechts af en toe water en brood in een 
politiecel in Jeruzalem gekweld en vernederd. Behalve dat er een erfgeschil speelt waardoor hij het land 
niet uit mag, terwijl hij liever in Amsterdam zou wonen, kwam hij op voor bedreigde christenen en ‘erger, 
toonde hij begrip voor arabische agressie’. Hij bepleitte vergevingsgezindheid jegens Arabieren. Hij 
vermoedde dat het extreme politiegedrag dat hem trof, te maken had met een kranteartikel dat 12 jaar 
geleden over hem verscheen. Omdat hij zelf als soldaat in de IDF diende trof deze mensonterende 
behandeling hem extra zwaar. Na 10 dagen kreeg hij zijn kleren terug en mocht hij gaan. Ongebroken! Hoe 
kon ik helpen? Ik hield hem dit voor: zoals je de arabieren hun wandaden kunt vergeven, komt het er nu op 
aan om ook je eigen Joodse overheden, te vergeven.  
Dit mensen, is de weg van Jezus...een Jood maar ook een Galileeër waar Joden de neus voor ophaalden.  
Bewandel deze weg, de weg (manier) van Jezus! En als iemand een betere oplossing meent te hebben, 
toon dat maar aan dan!  
 
Juli 2025  - Publicatie 15 juli 2025 
En voor dit beleid wil ik graag tekenen de komende 10 jaar. Matthias van der Weide    
 
 


